Nieuwsbrief 103, herfst 2023

Beste vvg website,

Onze vensterbank ligt vol met walnoten en peren uit de pluktuinen van Culemborg.

Ook de eerste storm — die heette Agnes @ - is al geweest. Conclusie: herfst! Lees in
deze brief over hoe een studente in Tilburg medestudenten aanspreekt, Agnes een

workshop gaf in een migrantenkerk en hoe we bezig zijn met onze toekomst.

Een interview met Christel* uit Tilburg
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Wil je je even voorstellen?

Ik ben Christel* , 2€ jaars student psychologie.

Hoe ben je betrokken geraakt bij Agapé StudentLife?
Vorig jaar is StudentLife begonnen in Tilburg. Vanuit de studentvereniging kwam de vraag
of er studenten mee zouden willen en dat heb ik toen gedaan.

Wat was je meest bijzondere/mooiste of grappigste gesprek?

Ik sprak een uur lang met een jongen over o.a. boeddhisme, hij was open voor veel
spirituele dingen. De jongen had ook veel vragen over hoe wij naar God en geloof kijken.
Hij geloofde wel in een God. De jongen van StudentLife met wie ik samen het gesprek
voerde deelde zijn getuigenis. We hadden het over zonde en dat Jezus degene is die de
weg richting God vrijmaakt en dat hij eigenlijk iedereen die gelegenheid wil geven. “‘Jezus
reikt zijn hand naar je uit en wil je bij God brengen.” De jongen wilde de hand van Jezus
aannemen! Wij hebben toen met hem gebeden.

Wat doet het vertellen over je geloof met je eigen relatie met God?

Ten eerste als je praat over geloof met iemand die er weinig mee heeft, krijg je vanzelf de
basisvragen. Die vragen maken dat je zelf ook de antwoorden op die vragen gaat zoeken,
het maakt dat je zelf ook meer bij de basis komt. En, je moet echt iedere ochtend de keuze
maken voor Jezus.



Wat zou je meegeven aan studenten die nog twijfelen om mee te gaan?

Sowieso proberen! Je doet het niet alleen, je doet het met God en een andere student
erbij. Het is fijn dat ik dan desnoods terug kan vallen op de ander. Ik vind het mooi om te
luisteren naar anderen en je hoeft niet altijd zelf het evangelie uit te leggen. Hoe vaker je
het doet hoe makkelijker het gaat.

Wie/wat is je inspiratiebron voor ontspannen evangeliseren? (Bijbelfiguur/bekende
evangelist, een boek, bijbeltekst enz.)

Ik probeer met zoveel mogelijk verschillende mensen samen de campus op te gaan. Dan
Zie je verschillende manieren om gesprekken aan te gaan. Sommige mensen zijn heel
direct, anderen zijn meer indirect. Mijn stijl is niet heel direct. Ik vind luisteren heel fijn,
inhaken op wat de ander vertelt.

Heiko hielp een jaar geleden bij het opzetten van StudentLife Tilburg. Als
stadscoach gaat hij ten minste 1x per 2 weken naar Tilburg, wat herinneringen
oproept aan onze tijd daar. Daarnaast is hij stadscoach voor Utrecht, Nijmegen
en Eindhoven.

Dank God voor de 4-8 christenstudenten die wekelijks gesprekken aangaan in de kantine
van de Tilburgse universiteit.




Workshops in Den Haag

Het was wel wat anders dan de gebruikelijke ZaaiGoed trainingen: een Engelstalige
workshop voor een charismatische migrantenkerk in Den Haag. Agnes gaf in september
op een bloedhete zaterdag een workshop over “Hoe vertel ik het evangelie?” en “Hoe
maak ik discipelen?” Met zo’n 65 mensen en ook nog online deelnemers was de zaal
lekker gevuld. Het was een nieuwe ervaring om zoveel enthousiaste charismatische
gelovigen bij elkaar te zien (Ik kwam binnen, moest eerst naar de wc, maar dat ging niet
zonder dat ik eerst een knuffel had gekregen ehhh... oké @).

Dank God voor deze -en andere- enthousiaste gelovigen die willen getuigen van de Hoop
die in hen is. Bid dat meer mensen God leren kennen door dit soort trainingen.

Weg bij Agape?!

Na 26 jaar Agapeé zijn we op zoek naar een andere plek waar we God kunnen
dienen. Je snapt dat hier een heel proces aan vooraf gegaan is. Het is niet
makkelijk maar wel beter voor hoe zowel Agapeé als wij zelf verder willen

gaan. Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten. Voor nu
vragen we je gebed voor leiding en rust van de Here God. We zijn dankbaar
voor de warme reacties en steun die we van velen van jullie krijgen, dat doet
ons goed. Warme groeten, Heiko en Agnes, Parklaan 111, 4102 EC
Culemborg.

We lezen ook graag hoe het met jou gaat. Stuur ons een mailije.

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via
nes. Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000
1021 474 ten name van Stichting Agape, o.v.v. fam. v.d. Broek.




